
 
Juli 2022 
Hierbij weer een nieuwe Octet nieuwsbrief, veel leesplezier! 
 
Jarigen! 
De afgelopen maanden  
hadden we 3 jarigen!  
 
17 maart Guus 
19 april Lisa 
8 juni Fabian 
 
 
 
 
Dagbesteding bewoners 
In elke Nieuwsbrief nemen we een kijkje bij de dagbesteding van één van 
de bewoners. Deze keer is dat Fabian. Fabian werkt al 6 jaar bij In den 
Swarten Hondt, een leuk restaurant in Haarlem aan het Spaarne. Hij staat 
meestal in de keuken, maar soms ook in de bediening. Als hij in de keuken 
staat, dan is hij allerlei dingen aan het voorbereiden voor het eten, zoals 
dingen snijden. Hij helpt met het maken van de bestellingen(de koude 
dingen). Ook koekjes en brood bakken is één van zijn taken. Soms haalt 
Fabian bitterballen op bij Fons Hof in Haarlem, dan loopt hij te sjouwen met 
dozen vol bitterballen. De opslag van In den Swarten Hondt is ook een 
stukje verderop, daar loopt hij elke dag wel een keer heen om voorraad op 
te halen. Meestal gebruikt hij hiervoor een karretje. Nu weten we waarom 
Fabian altijd zoveel stappen op zijn stappenteller heeft aan het eind van de 
dag…. 
Op woensdag overdag en op donderdagavond staat hij in de bediening en 
neemt ook bestellingen op. Achter de kassa en achter de bar is Fabian ook 
te vinden, hij schenkt drankjes in, maakt koffie of tapt een biertje.  
Fabian heeft het erg naar zijn bij In den Swarten Hondt. En als hij er even 
over nadenkt dan vindt hij het in de keuken staan toch wel het leukst. 
Regelmatig krijgen we bij Octet een grappig verhaal te horen over het werk; 
bijvoorbeeld dat een klant hertenbiefstuk bestelde en er satésaus bij 
wilde…. Of over de kok, die heel grappig is en wel van een geintje houdt.  
 



Mocht je een keer willen eten bij dit leuke restaurant, dan heeft Fabian wel 
een aanbeveling; het runderstoofvlees of de pikante kipsmoor voor de lunch 
en voor het diner de zeetong, de bisque van kreeft en de zarzuela met riz 
pilaw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe medewerker 
Afgelopen maand hebben we een nieuwe begeleidster op Octet mogen 
verwelkomen: Souad. Hieronder vertelt Souad wat over zichzelf. 
 
Ik ben Souad Bouddoukar, 37 jaar oud en ik kom uit Nieuw-Vennep. Ik ben 
getrouwd met Mo en samen hebben wij 3 meiden: Raoudaa, Daina en 
Yara. Ik werk vanaf mijn 21e in de zorg en doe dit met veel liefde. In het 
verleden was ik in mijn vrije tijd heel erg actief en ondernemend, maar nu 
geniet ik het meest van lange wandelingen en rust.  
 
Van harte welkom bij Octet, Souad!  



Afscheid van Kelly 
In deze Nieuwsbrief ook aandacht voor iets wat heel moeilijk, onverwachts 
en verdrietig was; namelijk het overlijden en het afscheid van onze lieve 
bewoonster Kelly.  
Wat waren we allemaal ontzettend geschrokken toen Kelly op maandag 
plotseling naar het ziekenhuis werd gebracht en het de dagen erna steeds 
slechter met haar ging. Waar we bang voor waren, gebeurde ook, Kelly 
overleed dezelfde week op zaterdag. Wat een schrik en verdriet; allereerst 
voor de familie van Kelly, voor Astrid, John, Ton, Linda, Mandy, Matthijs, 
Julian en verdere familie. Maar ook voor ons op Octet een groot verlies en 
verdriet.  
Er volgde een heel mooi afscheid van Kelly, waar mooie herinneringen 
werden opgehaald en mooie muziek en foto’s waren. Een prachtig 
eerbetoon aan Kelly.  
In de woonkamer van Octet hebben we een herinneringshoekje gemaakt 
voor Kelly; mooie foto’s, een map met herinneringen, kaarsjes en een 
traantje. Zo hebben we Kelly toch een beetje bij ons. Kelly heeft in haar 
jaren op Octet een plekje in onze harten veroverd, en daar zal ze altijd 
blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Special Olympics 
Van 10 tot 12 juni waren de Special Olympics in Twente. En laten wij nou 
twee sportieve bewoners hebben die hierbij waren.  
Emma en Fabian deden namelijk allebei mee. Emma met haar hockeyteam 
en Fabian met zijn atletiekvereniging . En niet zonder resultaat….. Emma 
werd met haar team vierde, super goed! En Fabian werd met de 100 en 
400 meter en het verspringen in drie categorieën eerste! Op de 100 meter 
liep hij een persoonlijk record: 100 meter in 14.7 seconden. Wat een super 
prestatie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteiten in Nieuw-Vennep 
In ‘ons’ dorp is regelmatig iets leuks te doen of te zien. Een oldtimerrit of 
Trekker Trek bijvoorbeeld. Met de bewoners die konden en mee wilden, zijn 
we daar met Octet gaan kijken. Het bijzondere van Trekker Trek was dat 
Guus mee deed. En natuurlijk wilden we dat even zien! Dat doen we hem 
niet na…..  
 

 
 
 
Rozen en Radijs 
Hier nog een hele vrolijke  
foto in de tropische rozentuin  
van Rozen en Radijs in  
Burgerveen.  
De bewoners hebben hier  
gewandeld en lekker een  
appeltaartje met een drankje  
op. Zo te zien was het gezellig! 
 
 



 
Picknick 
Op een zonnige zondag hebben we met Octet een picknick gehouden in 
het park bij de Venneper Lodge. Met een kar vol met lekker gesmeerde 
broodjes, fruit en drinken zijn we de Venneper Hout ingelopen en hebben 
we een mooi plekje opgezocht. Het was wel behoorlijk heet, dus toen we 
bijna smolten, hebben we alles ingepakt en nog een wandeling gemaakt. 
Daarna kregen we bij Ria en Bert nog een lekker ijsje bij het thuisbrengen  
van Lisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBQ 
Met zo’n heerlijke voorzomer  
komen de bbq kriebels naar boven.  
Dus de vier mannen hebben  
heerlijk gebbqed met Miriam. 
Ook wel eens gezellig,  
een mannenavond! Proost! 
 



 
Caprera 
Afgelopen maand zijn Linda en Jesper met een aantal bewoners naar 
Caprera geweest toen Trijntje Oosterhuis optrad. Trijntje had geregeld dat 
de bewoners achter de schermen mochten kijken. Superleuk! En ook nog 
even met Kenny B op de foto. Het was een hele gezellige avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toetje van de maand 
Inmiddels een populair iets; elke maand een lekker toetje. De bewoners 
genieten er elke keer weer lekker van! Het is erg leuk om steeds verrast  
te worden en iedereen is iedere maand weer benieuwd wat er  
gemaakt wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kookworkshop 
Onlangs had de begeleiding van Octet een kookworkshop op een 
vrijdagmiddag. Onder leiding van Rogier kregen ze uitleg over Vedisch 
koken. Daarna gingen ze in groepjes aan de slag met een aantal recepten. 
Het was een hectische drukte in de keuken en soms was iemand even de 
kluts kwijt, maar het resultaat mocht er zijn; heerlijke gerechten, die door de 
begeleiding geproefd werden en vervolgens ’s avonds aan de bewoners 
geserveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zomer  
De zomer begint bijna…. Een aantal bewoners zijn al op vakantie geweest; 
naar Spanje, Griekenland en Italië bijvoorbeeld. Maar er zijn ook bewoners 
die nog op vakantie gaan; Frankrijk, Portugal, weekendje Markelo, 
Amerika…. Er zit nog allerlei leuks aan te komen. Ook de begeleiding is op 
vakantie (geweest) of heeft het nog tegoed.  
Maar of je nu weg gaat of thuis blijft: voor  
iedereen een hele fijne, zonnige, gezellige  
zomer! 
 


