
 
 
Op verzoek hierbij een Octet Nieuwsbrief, met wat oude en nieuwe weetjes 
van de afgelopen maanden.  
 
 
Jarigen! 
De afgelopen maanden  
hadden we 4 jarigen!  
29 okt. Kelly 
25 nov. Bjorn 
21 jan. Jamie 
10 febr. Emma 
En binnenkort…Puck! 
 
De jarige mag kiezen wat er die dag gegeten wordt, en ook  
al mogen we het niet uitgebreid vieren met vrienden en  
familie, we maken er toch wat gezelligs van. Op verzoek kan 
zelfs de Octet kapper je haar invlechten  
 
Creativiteit 
Doordat door Corona de horeca moest sluiten en een aantal bewoners 
thuis was van hun dagbesteding, hebben we op Octet een dagprogramma 
gemaakt. Er werd gebakken, gesport, gewandeld, geknutseld en een 
heleboel andere creatieve bezigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekker bakken en daarna…..smullen maar! 



 
Just Dance op de Nintendo Switch, er werd wat af gedanst! 
 
 
 
 
 
 
 

Pompoenen uitsnijden 
 
 
Kaarten maken 
  
 
Lisa heeft d.m.v. strijkkralen  
een mooie verjaardagsslinger  
gemaakt voor op Octet 
 

T-shirts verven 
 

 
 

 
 
 
 
 

            Guus en Jamie hebben deze 
        flitsende auto in elkaar gezet van Lego. 



Het spelletje Keezen is overduidelijk favoriet bij de bewoners, het wordt dan 
ook heel veel gespeeld. Maar ook een potje Memory is leuk om te doen, 
Lisa en Emma zijn er goed in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Diamond Painting Virus 
Sommige bewoners zijn helemaal in de ban geraakt van een ander virus, 
maar dan een leuk virus: het Diamond Painting Virus. Er werd fanatiek 
‘gediamoned paint’ en af en toe moest er een verplichte pauze worden 
ingelast. De resultaten waren super! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kelly heeft een foto van deze mooie    
boot omgetoverd tot Diamond Painting      
schilderij 

 
 



Sporten met Theo 
Theo verzorgt al een tijdje een sportactiviteit op de zaterdagmiddag: een 
warming up en daarna voetbal of andere balspelen. De bewoners zijn 
lekker fanatiek!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben ook een hometrainer gekregen, die staat boven in de 
muziekkamer en hier wordt door een aantal bewoners regelmatig op 
gefietst. 
 



Kerst bij Octet 
Dit jaar ging Octet, tot grote vreugde van de bewoners, niet twee weken 
dicht, maar een paar dagen. Iedereen heeft thuis hele fijne dagen gehad, 
maar ook op Octet werd er aandacht aan de feestdagen besteed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saskia en Astrid verzorgden een kerstdiner      
voor de bewoners, ze hebben heerlijk  
gegeten en het was een super gezellige   
avond. 

 
 
 
 
Sneeuwpret 
En toen werden we opeens wakker in een witte wereld, dat was even 
schrikken zo’n dik pak, maar ook wel erg mooi! Hierdoor besloot Steffie om 
de langste dienst ooit te draaien, zodat Danielle en zij niet de weg op 
hoeften. Van zaterdagmiddag 15.30 tot maandagochtend 9.00 uur was zij 
op Octet. Maar zo te zien was het een leuke dienst….. 
 
 
 
 
 
 
 



Medewerkers:  
In het najaar hebben we afscheid  
genomen van Fabiënne.  
De bewoners hebben een mooi schilderij  
voor haar gemaakt, een boom met alle  
beginletters van bewoners en begeleiding.  
Het was een hele gezellige avond.  
 
 

Het schilderij voor Fabienne 
 
 
Onlangs hebben we twee nieuwe medewerkers verwelkomd: Saskia en 
Isabel. Saskia maakt een aantal uren per week schoon in Octet en gaat als 
een ware tornado door het huis. Isabel is als woonbegeleidster aangesteld 
en heeft inmiddels al een paar diensten meegelopen, de bewoners hebben 
haar met veel enthousiasme ontvangen. Veel werkplezier voor allebei! 
 
 
Wilma is in december de trotse oma  
geworden van Riff James. 
Ze kwam een taart brengen met zijn naam,  
waar de bewoners lekker van gesmuld  
hebben.  
 
 
 
 
 
 
Lise is half januari vertrokken naar Zuid-Korea, ze moest eerst twee weken 
in quarantaine, maar kon daarna aan haar avontuur beginnen. We zijn 
benieuwd naar haar verhalen en foto’s! Ze wordt wel nu al gemist! 
 

 


